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Beste familie, vrienden en andere belangstellenden,   Dankzij jullie kan ik al ruim 3 jaar met een medisch team de dorpen in op outreach: om o.a. voorlichting te geven, te vaccineren, te ontwormen en heel veel kinderen op ondervoeding screenen. Hierdoor hebben wij als The Rob Foundation (TRF) voor de community veel mogen betekenen. Maar ik realiseer mij ook maar al te goed, dat dit zonder jullie niet mogelijk was geweest.   Vandaag verschijnt de eerste nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Oeganda en nieuws vanuit The Rob Foundation in Nederland. Dit zal echter niet de laatste zijn, vanaf nu hopen wij jullie meerdere malen per jaar een update te geven. Deze nieuwsbrief was al snel gevuld, dus de volgende keer meer over mijn plannen voor volgend jaar.   Warme groet vanuit Oeganda,  Tamar 

 IN DEZE NIEUWSBRIEF:  
 Introductie door Tamar 
 Reisverslag van het bestuur: ‘The Rob Foundation met Tamar op outreach’ 
 Ingezonden brief door een sponsor: ‘Een gezonde keus voor The Rob Foundation’ 
 Namens het bestuur 



 the rob fouNdatioN  Met taMar op outreach 
Afgelopen zomer zijn wij, Steve (voorzitter van TRF) en Sylvia (secretaris), op bezoek geweest in Oeganda. Een heel bijzondere reis in een voor ons compleet andere wereld, waar we getuigen mochten zijn door met Tamar op outreach te gaan. Daar hebben we met eigen ogen kunnen zien wat TRF concreet inhoudt.  We gingen op reis met koffers vol kleding, medische hulpmiddelen en speelgoed. Daarnaast hadden we  veel vragen; maken we de goede keuzes en met bereiken we het gewenste effect, wat zijn mogelijke plannen voor de toekomst, wat kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in de villages waar wij onze outreaches houden?  Aan het eind van onze reis gingen we terug naar Nederlandmet een hoofd vol onvergetelijke beelden, ingrijpende en mooie ervaringen en vele sprekende foto’s en film materiaal. Hiermee hopen we ons verhaal met jullie te delen.  

We waren natuurlijk benieuwd naar de outreaches, de kernactiviteit van TRF.  Dus zijn we met het medische team op stap te gaan. Een hele ervaring! Door een onverwachte hevige hoosbui, maakten we ons zorgen over het aantal mensen dat naar de outreach zou komen. Het team liet zich hierdoor in ieder geval niet afschrikken, dus na de ergste regen gingen we op pad. Al glibberend vond de wagen de weg naar het dorp dat we die dag zouden bezoeken. Onze komst was duidelijk aangekondigd; er hing een vlag op de plek waar het team die middag aan het werk zou gaan. Alle nodige spullen werden uit de auto geladen en we zochten een droge plek voor o.a. het voorlichtingsmateriaal, mappen met gegevens van voorgaande outreaches en medicatie.  Omdat het nog steeds niet droog was, bood een jonge vrouw ons aan om zolang bij haar te schuilen.  

Ons medische team vulde haar huis. Wat een gastvrijheid! 

Eenmaal buiten hadden we meer tijd om rond te kijken; een kip scharrelde op een vuilnisbelt, er waren weinig mensen op straat, het dorp was eigenlijk een zandweg vol kuilen met aan weerskanten een paar kleine hutjes, waarbij vaak de voorste ruimte dienst deed als werkplaats of winkeltje. De door de regen ontstane modderpoelen maakte de aanblik nog triester. Ondertussen richtte ons team verschillende 
plekken in om haar activiteiten die middag te 
verrichten: twee stoelen voor Tamar en een 
verpleegkundige, die de kinderen controleerden 
op mogelijke ondervoeding, een ontwormingspil 
gaven en de allerkleinsten ook vitamine A.  

Op een andere plek werd de bloeddruk gemeten 
en kregen de mensen indien nodig advies. De 
derde plek was een muurtje waar de 
verloskundige haar plaats innam en mensen, 
vooral vrouwen, informeerde over ‘family-
planning’. Alle gegevens werden genoteerd in de 
verschillende mappen. 
 



 the rob fouNdatioN  Met taMar op outreach (vervolg) 
Uit het niets kwamen meerdere kinderen naar 
deze controle en al snel ontstond er een rij, waar 
zij rustig hun beurt afwachtten. Slechts bij 
uitzondering was er een moeder bij aanwezig, 
meestal waren het ‘oudere’ broertjes of zusjes 
van vijf jaar of ouder, die de heel kleine kinderen 
uit het gezin op hun rug mee namen. Binnen 
korte tijd stonden de namen van zeventig 
kinderen met bijbehorende medische gegevens 
in de map. 

Het beeld van de tweede outreach was niet veel 
anders. Net als in de eerste village was er ook 
hier grote armoede, kinderen die eerder lompen 
dan kleding droegen. Bij één van hen bleek uit de 
screening dat er sprake was van ondervoeding. 
Er werd contact gezocht met de ouders van dit 
meisje van een jaar of twee. Haar oma kwam 
voor een gesprek met een verpleegkundige. 
Hierin werd samen de oorzaak en aanpak van de 
ondervoeding besproken en werd er een 
vervolgafspraak gemaakt. 
Ondertussen zagen we om ons heen spelende 
kinderen die hun medicijnen al hadden gehad.  

Ze wilden ook erg graag door ons op de foto 
gezet worden en natuurlijk zichzelf terugzien. 
Wat een feest!  

Ondanks dat ook deze middag begon met regen, 
werd er toch voorlichting gegeven met als 
onderwerp: goede voeding. Foto’s van 
ondervoede kinderen gingen rond en zorgden 
voor vele gesprekjes tussen de deelnemers aan 
de voorlichting. De betrokkenheid van zowel 
moeders als vaders was bijzonder om te zien. 
Tijdens onze reis hebben we geprobeerd de 
Oegandese cultuur en de mensen iets beter te 
leren kennen. Zo kunnen wij ons denken over 
ondersteunende activiteiten beter af  stemmen 
op de vraag en mogelijkheden vanuit het land en 
de Oegandese mensen zelf. De hoofdvraag 
waarmee we op reis gingen– doen we de goede 
dingen? - kunnen we volmondig met ‘ja’ 
beantwoorden. We hebben met eigen ogen 
gezien dat TRF op de goede weg is. Met veel 
bewondering voor Tamar en het team. Hoe zij 
met beperkte middelen er toe doen! Deze reis 
heeft ons nog meer dan daarvoor laten inzien 
waartoe TRF in staat is. En ze ons tot inspiratie 
gebracht om na te denken over nieuwe 
projecten om bij te dragen aan de gezondheid en 
toekomst van deze kinderen in het prachtige 
Oeganda.  
Terug in Nederland pak je je eigen leventje weer 
op, maar regelmatig gaan mijn gedachten naar 
de plekken waar we samen met Tamar en haar 
team op outreach waren. Beelden die we niet 
gauw zullen vergeten. Sterker nog, we koesteren 
ze omdat ze zo waardevol zijn. 



INGEZONDEN BRIEF DOOR EEN SPONSOR:  ‘EEN GEZONDE KEUS VOOR 
THE ROB FOUNDATION’   Na 40 jaar een ongezonde gewoonte gehad te 
hebben van het opsteken van een sigaret, was het niet eenvoudig dit zomaar op te 
geven. Zo heb ik vaker gedacht om te stoppen met roken, maar vond niet de intrinsieke motivatie 
die het tot een succes bracht. Toch ondervond ik steeds meer weerzin om aan m’n 
‘verslaving’ toe te geven. Na carnaval kreeg ik griep en moest niet 
denken aan een hijs. Na 5 dagen niet gerookt te hebben, sprak ik met mezelf af dat ik niet meer zomaar een sigaret zou opsteken.  
Om echt te stoppen moest ik iets bedenken om gemotiveerd te raken. Het geld in een 
potje doen en dan gaan shoppen; dat leek me wel wat. Maar ja, shoppen doe ik sowieso, dus dat was niet echt een beloning. Toen 
kwam ik op het idee om het geld dat ik bespaarde maandelijks te doneren aan The 
Rob Foundation (TRF). Ook maakte ik met mezelf de afspraak dat als ik weer zou beginnen, ik de donatie stop zou zetten. Dat 
betekent dat mijn rookverslaving dan de broodnodige financiële steun aan TRF en de 
droom van Tamar zou ontnemen. Deze gedachte  heeft ervoor gezorgd voor een positieve wending aan mijn slechte gewoonte.  
 Ik houd het makkelijk vol, want al het mooie 
dat TRF voor elkaar krijgt gaat niet in rook op zoals mijn peuken dat wel deden. 

 
NAMENS HET BESTUUR 
 
Beste familie, vrienden en andere belangstellenden,  
 
We stellen het heel erg op prijs dat jullie met jullie donaties Tamar in de  gelegenheid stellen haar belangrijke werk in Oeganda 
voort te zetten. Mocht u nog iemand in uw omgeving kennen, die ook geïnteresseerd is, 
dan horen we dat graag.  Als u ons de naam en het mailadres doorgeeft, dan zullen wij een brief mailen. U 
mag dat natuurlijk ook zelf doen. Het correspondentieadres is: 
secretaris@therobfoundation.com. 
 
Elke donatie doet er toe!  
Namens Tamar en het bestuur van The Rob Foundation, 
Steve Goossens 

The Rob Foundation|Nederland 
secretaris@therobfoundation.com 

The Rob Foundation|Oeganda 
Contact met Tamar in Oeganda kan 

via tamar@therobfoundation.com of 
via telefoonnummer+256-785007501 

Doneren 
NL 48 RABO 0155 661 299  

(BIC-code:RABONL2U)  
t.n.v. The Rob Foundation te Bathmen  


